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Voorwoord 

Het afgelopen jaar hebben we weer veel activiteiten mogen organiseren, 
ook dit jaar zullen we weer ons best doen om er een mooi programma 
van te maken.  Ter vervanging van Peter, die terugtrad als bestuurslid, en 
ter uitbreiding van het bestuur, mogen we Karin Vossen, Marlous Ver-
boogen en Martin Vossen toevoegen aan de gelederen van het bestuur. 
Welkom!  
In de jaarvergadering, die door 22 personen werd bezocht, werden naast 
de gebruikelijke zaken als begroting, financiºle ve rantwoording en de 
komende activiteiten ook een aantal buurt gerelateerde zaken besproken. 
Het verzoek om een geluidswal bij de overgang van de A2, glasvezel en 
slechte wegkanten (veroorzaakt door grote landbouwvoertuigen) kwa-
men ter sprake. 
We gaan er met z�n allen weer een mooi jaar van maken.  
We wensen u veel plezier met het  lezen van het Buurtblaedje, waar weer 
veel aandacht besteed is aan de natuur, het verleden, toneel� en ook 
weer een poezenavontuur. 

Het Bestuur 

 

Nieuwjaarsduik 

Op zeker 140 plekken in Nederland doken ongeveer 51.000 mensen het 
water in. Met een watertemperatuur van acht graden waren de omstan-
digheden voor een nieuwjaarsduik optimaal. De nieuwjaarsduik werd  
vooraf aangekondigd als de warmste editie ooit. Zo voelde het ook. 
De lucht was blauw en de zon scheen flink. Mutsen, sjaals en hand-
schoenen waren overbodig. Sommigen duikers stonden al geruime tijd 
voor aanvangstijd in zwemkleding te wachten op het startschot. Een 
groot verschil met 2011 toen vlak voor de duik nog ijsschotsen in het wa-
ter lagen.  
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Nieuwjaarsduik aan het strand van Egmond aan zee. Hier gØØn oranje 
UNOXmutsjes, maar witte exemplaren BEEMSTERKAAS. 
 
Wat begon als een ’’ gekkigheidje’’ in de jaren zestig, is tegenwoordig een 
niet meer weg te denken traditie. Er zijn deelnemers die zeggen: �het 
stelt eigenlijk niets voor.� Je rent wat, je duikt in het water en je loopt 
hard terug naar je kleren. Het is niet een hele prestatie. Gewoon een grap 
en een grol, het is een echt overgangsritueel. Wij voelen dat op 1 januari  
een nieuwe tijd aanbreekt. 
Nergens wordt echter zo massaal gedoken als in Nederland. De samen-
horigheid, het is gezellig, vaak ook nog verkleed en een muts op, dat 
hoort bij de Nederlandse cultuur. Inmiddels staat de nieuwjaarsduik in de 
top 100 van de belangrijkste vaderlandse tradities. Er wordt gezegd 
dat het er ook mee te maken heeft dat wij niet meer zo vaak op natuurijs 
kunnen schaatsen. De sfeer van koek en zopie die eigenlijk daarbij hoort, 
is naar de duik verschoven. 

Wilhelmien Wetemans 
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Wederom succes voor toneelgroep  
 �de Meiberg� 

 
De �vastelaovuntj� en �asgoonsdig� waren nog maar n auwelijks 
voorbij, of  �DE MEIBERG� trakteerde ons drie avond en ( 12 � 13 � 
14 februari) op een onvervalste komedie in dialect.  
 

 
De cast van �De Meiberg� anno 2016: van linksaf zit tend: Resie Duits, Marion 
Verspeek, Frans van Eijk en Eline Briels. Staande van linksaf:  Wilhelmien van 
Houten, Pierre Winkelmolen,  Luuk Nossin, Peter Nossin en Will Briels. 
 
De honderden bezoekers hebben in zaal Briels weer onbekommerd kun-
nen schateren met de stommiteiten en grappen in �De Gouden Kroon�.  
In dit chique restaurant,  spelen zich dan ook bizarre taferelen af, niet in 
het minst door het oerdomme en ontactische optreden van het personeel: 
Vooral Resie Duits als Fieke speelde haar pittige, brutale houding suc-
cesvol en met grote inzet, evenals Will Briels als Janet, de domme te-
genhanger van Fieke, die uitstekend op dreef was in het steeds maar 
ronddribbelen en onnozele vragen stellen. 
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Luuk Nossin als Gaston, de eigenaar van het spiksplinternieuwe restau-
rant � voorheen een friettent � had het er maar vre selijk moeilijk mee. 
Niet alleen met de diverse telefoontjes  van personen, die nog een patat 
of een bamihap wilden bestellen, maar vooral met de blunders van zijn 
personeel. Behalve met zijn twee onmogelijke diensters had hij ook nog 
te maken met een uitermate grote viespeuk van een kok: 
 Peter Nossin, als Freek Vet, niesde, rochelde boerde en krabde er met 
zichtbaar genoegen op los. Soms zodanig dat het publiek haar walging 
nauwelijks kon onderdrukken. De titel �culinaire ca tastrofe� had door 
Mart Moors, de schrijver van deze komedie,  ook �di eet met diarree� ge-
noemd kunnen worden, maar dat trekt natuurlijk geen publiek. 
Met de gasten in het restaurant was het ook lachen geblazen, want bij 
iedereen was ook een behoorlijke steek los. Allereerst bij Eline Briels, 
als Bova Klottendorp, die als voorvechtster van het �waterdierenbevrij-
dingsfront� met haar mossel in een potje de gekste conversaties voerde. 
Een bijzonder komische vondst was het �accuarium�,zoals Anet de gla-
zen bak noemde,  waarin, in plaats van de verse kreeft, een hele serie in-
geblikte exemplaren was gedeponeerd en weer werd �bevrijd� door Bova. 
 Ook Wilhelmien van Houten, als rijke trouwlustige dame en haar rivaal 
in de liefde, Marion Verspeek, als Kattelijn, speelden hun rol met verve. 
Vooral het uitdelen van oorvijgen en het meppen met de handtas ging 
hen goed af. Dat was dan ook het verdiende loon voor Pierre Winkelmo-
len, die als Harmen, van twee walletjes probeerde te genieten; een echte 
�loverboy�. De professor die àlle vragen kon beantw oorden, behalve �hoe 
laat is het ? � bleek de vader van Kattelijn te zij n , bedachtzaam gespeeld 
door Frans van Eijk, ook verantwoordelijk voor het stijlvolle decor.  
De audiotechniek was in goede handen van Jacq Nijssen en Math Duits 
zat � als vanouds � weer achter de coulissen als so uffleur.  
Piet Peters kon aan het eind niet alleen een enthousiaste toneelgroep be-
danken, maar ook een evenzeer geestdriftig publiek en natuurlijk de � 
onmisbare - sponsors, waarvan alle namen in het programmaboekje en 
op posters in de zaal vermeld waren. Volgend jaar houden we het week-
end na de vastenavond weer vrij voor �DE MEIBERG�.  

                                                                                                                           
J.vdK                            
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Voorjaarskriebels 
 

Als ik dit stukje schrijf is het al lenteweer. 
De eerste tekenen van het naderende voorjaar 
zijn al zichtbaar. Dat leidt traditioneel tot veel 
bedrijvigheid. Buiten vormen planten nieuwe 
bloemen en maken dieren zich op voor het 
broedseizoen. Je hoort de vogeltjes fluiten als 
je ’s morgens opstaat. Ik heb het idee dat 
iedereen er spontaan vrolijker van wordt. Ik 
zie buiten in de tuin regelmatig eekhoorntjes. Ik vraag mij af waarom 
eekhoorns toch altijd kiekeboe willen spelen? Als je ze net in de gaten 
hebt sprinten ze naar de eerste de beste boom, springen er in en gaan aan 
de achterkant van de stam zitten zodat je ze niet meer kunt zien. Het is 
leuk om te zien dat, als je dan stiekem om de boom heen loopt, ze keurig 
met je meedraaien. Het is net of ze een soort zintuig hebben waarmee ze 
precies kunnen aanvoelen waar je bent. Op simpele vragen over eek-
hoorns kun je gemakkelijk een antwoord krijgen. Zoals, waarom ze nu 
plotseling zo actief lijken te zijn? Een echte winterslaap houden ze niet, 
dus op zich is die activiteit niet vreemd. Maar, omdat er weinig eetbaars 
is, moeten ze nu op noten voorraad uit. In de herfst hebben ze die in de 
grond verstopt en om ze terug te vinden scharrelen ze over de bodem. 
Het is nu paartijd, eekhoorntjes zoeken elkaar op. Als het een beetje mee 
zit, komen er een week of zes later drie tot zeven jongen ter wereld in 
een speciaal daarvoor gebouwd nest. Een nestje dat uit twijgjes bestaat 
en meestal boven in de boom zit. In bomen voelen de eekhoorns zich het 
beste thuis. Ook hebben ze een opmerkelijke pluimstaart die ze gebrui-
ken als ze bang zijn. Ze vouwen hem dan simpelweg over het hoofd. 
En de kleurverschillen tussen de eekhoorns? Ik zag er laats in een kwar-
tier tijd wel drie met een andere tint rood. De een was donkerbruin, de 
tweede had een totaal andere kant van het rode kleurenspectrum en de 
derde was roze. Ik denk dat het met de eekhoorns net is als met mensen, 
je ziet ze in alle soorten en maten en dus ook in kleuren. Laten wij het 
daar maar op houden. 

Wilhelmien Wetemans 
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De vliegende architecten 
 

Alle soorten vogels hebben verschillende nesten. Aangepast aan hun 
leefgewoonten, omgeving en formaat. De een bouwt een krot en de ander 
gaat als een architect te werk. Groot, klein, slordig, keurig, in de boom, 
op het water of gewoon in een kuiltje op de grond, soms zelfs op gekke 
plekken, zoals een brievenbus. Ze zoeken voor hun nest een veilige plek. 

foto: Google 
Er zijn vogels die jaren 
hetzelfde nest gebruiken, het 
wordt ieder jaar wel weer 
gerestaureerd, sommigen bou-
wen zelfs meerdere nesten.  
De specht maakt er een hele 
timmerklus van, de bosuil 
zoekt naar een holte in de 
bomen.  
Torenvalken maken het zich 
eveneens gemakkelijk, een 
oud kraaien-nest voldoet ook. 

De grootste luierik is de koekoek, die legt zijn eieren in het nest van een 
ander. Zwaluwen zijn echte bouwers. Ze �metselen� h un nest met 
strootjes en modder onder een dakrand.  
Mezen zijn heel blij met de mezenkasten die wij ophangen. Het maakt ze 
niet uit of de kast pimpelpaars of van gewoon hout is. De vliegopening 
moet wel groot genoeg zijn en niet op het Westen gericht. 
In Afrika zagen we de maskerwever. Een prachtige, gele vogel met een 
boevenmasker. Het vogeltje was heel blij met onze waslijn. Het touw 
werd helemaal uit elkaar geplozen om te gebruiken in zijn schitterende 
nest. Een heel kunstig bouwwerk, geweven van gras, palmblad, riet en 
�waslijnentouw�, met de ingang aan de onderkant. Vi a een lange tunnel 
kruipen ze naar binnen. Als het vrouwtje het nest accepteert bekleedt ze 
het van binnen met gras, blad en veertjes. Maar ze is kritisch, keurt ze het 
af dan vernietigt het mannetje het nest. Ze broeden in kolonies. De aca-
cia�s met hun grote stekels hangen vol met wevernesten. 
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De maskerwever                 Wevernest 
 

Wil je de vogels helpen met de 
bouw van hun nestje. Hang voor 
de winter een nestkast op of 
neem een leeg netje van 
mandarijnen o.i.d. en vul dit met 
stukjes touw, wol, veertjes, hooi, 
honden- of kattenhaar. Hang dit 
op en de vogels hebben hun 
eigen bouwmarkt. 
 
Foto�s: Mathilde Sieben           
 

 
Mathilde Sieben 
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Ingezonden bericht 
 

Eeuwfeest kapel van O.L.Vrouw van Lourdes op �t Schoor 
 
Op zondag 29 mei is het exact honderd jaar geleden dat de kapel werd 
ingezegend.  Aan deze gebeurtenis wil het bestuur aandacht schenken en 
is naarstig bezig geweest  om hieraan  gestalte te geven.  
Wij schrijven 1915. Het jaar dat begonnen werd met de gedachte van en-
kele inwoners van �t Schoor om een kapel te bouwen. Dit voorstel kreeg  
gestalte en in 1916 werd met een feestelijk gebeuren de kapel ingeze-
gend. Natuurlijk bracht dit ook zeker in die periode zware geldelijk of-
fers voor de inwoners mee. Tijdens de indrukwekkende feestrede ver-
klaarde  pastoor Veltmans �getroffen te zijn over d e offervaardigheid der 
bewoners van �t gehucht Schoor die ene kapel hebben gebouwd die zijne 
verwachtingen verre heeft overtroffen en dat een sieraad is voor het ge-
hucht,  een bewijs van den vromen godsdienstzin der bevolking en een 
eerbiedige hulde aan Maria, de Onbevlekt  Ontvangene �. 
  Vanaf dat moment hadden de bewoners een kapel waar ze bij elkaar 
konden zijn om te bidden vooral in moeilijke tijden die er zeker nadien 
aan stonden te komen. Denk maar aan  de oorlogsperiode waar geen vie-
ringen c q. bijeenkomsten konden plaats vinden. In die periode waren er 
hoofdzakelijk onverharde dus zandwegen met alle gevolgen van dien. 
Gelukkig is het verdere verloop van de kapel  door geschiedenis schrij-
vers opgetekend  en hieraan zal ook in de komende jaren aandacht wor-
den geschonken. In 1951 is er verbouwd omdat de ruimte te klein bleek  
en laatstelijk is de kapel in 1957 verbouwd dan wel bijgebouwd. De  H. 
Missen  werden in het begin op de zaterdagen en de zondagen gelezen. 
Later alleen op de zondag  door de terugloop van het aantal kerkgangers.  
De paters Franciscanen van de Biest in Weert verzorgden de diensten. 
Pater Pollmann was de laatste die ruim 25 jaar onafgebroken elke zondag 
de H. Mis heeft opgedragen. Vanwege gezondheidsklachten heeft hij dit 
noodgedwongen op moeten geven. Op dit moment is er in de kapel elke 
zondag om 10 uur een gebedsdienst door leken en eenmaal per maand 
wordt er een H. Mis door een priester opgedragen, waarbij het kapelkoor 
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onder leiding van organist/dirigent Hans Sieben trouw aanwezig is. Er 
komen heel veel positieve reacties over de diensten. Gemiddeld zijn er 
veertig a vijftig kapelbezoekers aanwezig.  
De rust, saamhorigheid en de troost bij het beeld van Maria is hetgeen 
dat de mensen aanspreekt. Op deze manier kunnen wij, de mensen van 
nu, met grote dankbaarheid terugkijken op de initiatiefnemers van toen 
die met heel veel moeite ,zorg en geldelijke inspanning, deze kapel heb-
ben gesticht. In die gedachtenis zullen en willen wij het eeuwfeest van 
deze Maria Kapel herdenken. Nadere mededelingen zullen u nog berei-
ken. 
 
Kapelbestuur van O.L. Vrouw van Lourdes:  
Lies Borrenbergs � van Dongen (lid) 
Frans van Eijk (koster/ verzorging misintenties) 
Gerie Fijen (secretaris/penningmeester)  
Marie Franssen � Venner ( lid) 
Hans Sieben (organist/dirigent)  
Humphrey Warnert (collectant/assistent) 
 
 

Vor Uch gelŁze 
Heterdaad 

  
En inbreker dacht op originele wijze een woning binnen te komen, maar 
hij kwam van een koude kermis thuis. De man had het in zijn hoofd ge-
haald om via de schoorsteen naar beneden te glijden, maar zag niet dat 
bewoners net een vuurtje aan hadden gezet. 
De ijselijke kreet die werd uitgeslagen zorgde ervoor dat het vuur direct 
werd gedoofd. De brandweer brak met grof geweld de schoorsteenmantel 
open, maar kon niet voorkomen dat de man het leven liet. 
Je zou ook kunnen zeggen, meneer komt van een warme kermis thuis. 
 

Wilhelmien Wetemans 
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1916 � Kapel Schoor 100 jaar � 2016  
Deel V  

Kapelbestuur met kostertaken 
Zjang Briels, Harrie Driessen, Thei Heijnen en  

Frens Smolenaers 
 
Het eeuwfeest is vastgesteld op zondag 29 mei, wanneer het exact 100 
jaar geleden is, dat de kapel werd ingezegend.   
We vervolgen onze serie artikelen over onze honderdjarige kapel 
met een terugblik op het kapelbestuur in de vijftiger en zestiger ja-
ren en de unieke voorganger uit die jaren: 
Pater Daniºl van Wely. Met dank aan oud-buurtgenoot  Jan Ver-
boogen voor zijn op schrift gestelde herinneringen en de mondelinge 
toelichting van oud-koster Bair Truijen. 

 
Deze mooie foto is genomen in 1957 op �t Schoor in de bocht bij de 
nieuwe boerderij van de familie Franssen, � Laote� . (hun oude woning 
rechts is kort daarna afgebroken.) 
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Bij elk rooms katholiek feest met processie liepen in die jaren de zoge-
naamde �bruidjes� mee, meisjes in lange witte jurke n, zoals zij die vaak  
hadden gedragen bij hun eerste Communie. Voorganger Pater Daniºl van 
Wely vierde zijn zilveren priesterwijding en toont hier te midden van de 
bruidjes en het kapelbestuur zijn cadeau, ontvangen van de gemeenschap 
van �t Schoor. Op de achtergrond de leden van schutterij Sint Lucie, die 
in de processie musiceerden en met hun trommels het tempo aangaven. 
De vier heren in hun lange jas vormden in de vijftiger jaren het kapelbe-
stuur en vervulden daarbij ook kostertaken, met name Zjang Briels 
(links). Verder zien we Harrie Driessen, Thei Heijnen (penningmeester) 
en Frens Smolenaers. Kapelmeester Duur Crins van de Roeventerschans 
staat niet op de foto. 
Pater Daniºl van Wely O.F.M. kwam al sinds 1947 op de fiets van zijn 
klooster op de Biest naar de kapel om de H. Mis te vieren en bij gelegen-
heid van zijn zilveren priesterfeest in 1957 besloot het kapelbestuur hem 
te verrassen met een rijwiel met hulpmotor: een SOLEX. 
De bewoners van Schoor brachten de gelden bij elkaar en in het vroege 
voorjaar van 1957 kon het kapelbestuur pater Daniºl  bij de feestelijkhe-
den rond zijn vijfentwintigjarig priesterschap het  nieuwe vervoermiddel 
aanbieden. 
Omdat in die tijd nooit geconsecreerde hosties in de kapel mochten ach-
terblijven, kwam de koster tijdens de H. Mis de banken langs om in zijn 
blocnote te noteren, wie er ter communie wilde gaan. 
Oud-buurtgenoot Jan Verboogen herinnert zich: 
 
�Waarschijnlijk had dat iets te maken met de status  van de kapel, die 
geen parochiekerk was, waardoor de overgebleven hosties  ( het Aller-
heiligste ) daar niet bewaard mochten blijven. Zjang telde degenen die 
hun vinger opstaken en noteerde het totaal op een notitieblokje, dat hij 
vervolgens op het altaar legde. Links van het tabernakel stond een stapel 
doosjes met daarop het aantal hosties, zodat de priester altijd het juiste 
aantal bij de hand had en er achteraf niets zou overblijven. Later werd 
er een teller aangebracht op de kapeldeur, zodat de mensen zelf konden 
aangeven, of ze te communie wilden gaan.*) 
 



 

 
 

14 
 

De kerkelijke voorschriften waren toen nog streng. Dat bleek ook uit de 
ziekencommunie, die eens om de zoveel weken werd rondgebracht. Als 
pater Daniël van Wely, Franciscaan van de Biest, de sacristie verliet, 
stond de koster al buiten om een belteken te geven, waarop de mensen 
zwijgend neerknielden uit eerbied voor het sacrament. 
 “Klusse Frens”  (Kluskens) was toen degene die met zijn auto de pater 
overal naar toe bracht. Een misdienaar ging mee om de gebeden op te 
zeggen ( in het Latijn) en op de meeste plaatsen lag een dubbeltje of 
kwartje gereed als beloning.”  
 
*) Bair Truijen was in die jaren misdienaar; hij herinnert zich ook dat hij 
aan de kerkgangers die ter communie wilden gaan een klein kartonnen 
kaartje moest geven, zodat het aantal hosties precies geteld kon worden.  
 

FOTO plm. 1950: het grondwerk is van start gegaan en de eerste stenen zijn ge-
lost; de kapeluitbreiding kan beginnen. De noodoplossing, het houten aanbouwtje 
bij de ingang uit 1945  kan dan afgebroken worden.  
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Pater Daniël kwam ook op doordeweekse dagen naar de kapel om – met 
name in de meimaand – ter ere van Maria, het rozenkransgebed te bid-
den. In zijn “MIJMERINGEN” n.a.v. 100 jaar kapel O.L.V. van Lourdes 
Schoor schrijft Jan Verboogen hierover: 
 
 “Eens per jaar deed Pater Daniël huisbezoek en bezocht dan alle gezin-
nen van Schoor, Roeven en de Kraan. Dat was in de meimaand als hij 
toch al elke avond naar Schoor moest komen voor de meimaandoefening. 
Die begon altijd om acht uur ’s avonds. Geruime tijd tevoren was de 
jeugd van Schoor dan al verschenen om te spelen bij de kapel. (. . .) 
Tegen acht uur kwam Pater Daniël naar buiten en klapte in de handen, 
waarop de hele meute naar binnen stroomde. Elke avond werd de rozen-
krans gebeden. De pater ging afwisselend rechts en links voor de banken 
staan, zodat de aanwezigen wisten, welke kant moest voorbidden. (. . . ) 
pater Daniël zijn rozenkrans weer opborg in een etui, dat vervolgens 
verdween in een van de wijde zakken van zijn Franciscaanse pij. 
Daarna werd nog de litanie van Maria gebeden ( bid voor ons) en tot 
slot was en een Marialied. Dat kwam altijd uit de parochiebundel van de 
Nederlandse Kerkprovincie: ‘Gekomen is uw lieve mei’, ‘Wees gegroet, 
o Sterre’, ‘Wij groeten u, o koningin’, ‘O, reinste der scheps’len ‘en an-
dere meezingers behoorden tot het vaste repertoire. 
Na de meimaandoefening hadden sommige vrouwen er blijkbaar nog niet 
genoeg van, want zij bleven nog geruime tijd napraten, leunend op hun 
hoge damesfiets. Ook voor hen was de meimaandoefening een welkome 
vorm van ontspanning en afwisseling tussen de dagelijkse bezigheden 
door. “  
 
“Tijdens de vastentijd werden er ’s woensdags speciale avondmissen ge-
houden. De pater bracht dan jonge franciscanen van de Biest mee om 
een proefpreek te houden. Dat viel wel in de smaak. De kapel zat toen 
nog behoorlijk vol, al begon men de opkomst van de televisie stilaan te 
merken. Als “Schipperke” werd uitgezonden op de Vlaamse televisie ( 
‘Schipper naast Mathilde’), waren er duidelijk minder aanwezigen in de 
kapel. Pater Daniël was tijdens zo’n mis gewoon toehoorder. 
 


